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Kết quả Đoàn thực tế chuyên môn, học phần Thực tế học tập 

(Mã học phần: LIT0024)  - K64 ĐHSP Ngữ văn 

I. Thông tin chung  

1.  Thời gian: Ngày 3/4/2025 đến hết ngày 10/4/2025.  

2.  Địa điểm: Xuất phát từ Trường Đại học Tây Bắc đến các điểm: Tuyến Sơn La – Nghệ 

An – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Huế - Quảng Nam – Đà Nẵng  

3.  Thành phần:   

- TS Nguyễn Thị Ngọc Thuý – Giảng viên khoa KHXH – Trưởng đoàn;  

- 20 sinh viên lớp K64 ĐHSP Ngữ văn.  

II.  Nội dung  

1.  Trước đợt thực tế: Triển khai thực hiện kế hoạch thực tế chuyên môn tới lớp, giao 

nhiệm vụ thực hiện trước khi đi (xây dựng lộ trình đi thực tế, chuẩn bị bài thuyết 

trình về các điểm thực tế)  

2.  Trong đợt thực tế, đoàn gồm 01 giảng viên và 20 sinh viên thực hiện kế hoạch thực 

tế đã được phê duyệt.   

Ngày 1: Đoàn xuất phát từ Trường Đại học Tây Bắc đến Nghệ An.  

 Đoàn đã đi qua các tỉnh Sơn La – Hoà Bình – Thanh Hoá - Nghệ An. Đây là cung 

đường đèo hiểm trở, gắn với những vùng đất hùng vỹ và nên thơ đã đi vào văn chương của 

Quang Dũng, Chế Lan Viên, Nguyễn Tuân, Tô Hoài. 

Cả đoàn dừng chân nghỉ lúc 4 giờ chiều tại biển Cửa Lò.  

 

           
 

Biển Cửa Lò 

 

Ngày 2. Đoàn di chuyển từ Nghệ An – Quảng Bình. Trên hành trình, chúng tôi dừng 

chân tại nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến. Tại khu mộ: 



Đoàn đã trang nghiêm dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các 

bạn sinh viên đã dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống 

hiến vĩ đại của Người.  
(ảnh)  

       Đoàn đã đi quanh khu mộ, bày tỏ sự kính trọng đối với nơi an nghỉ của vị Tổng Tư 

lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chuyến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

tại Vũng Chùa - Đảo Yến là một hoạt động ý nghĩa và xúc động. Đây là dịp để các bạn bày 

tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị anh hùng của dân tộc, đồng thời nhắc nhở thế hệ sau về 

những trang sử hào hùng của đất nước.  

(ảnh)  

Một số hình ảnh của chuyến thực tế ngày 2:  

    

     

         
 

           Trong hành trình đến Quảng Bình,  đoàn đã dành thời gian đặc biệt để tìm hiểu về 

di tích lịch sử Cầu Hiền Lương. 

  



            
 

Tập thể K64 Văn tại Cầu Hiền Lương 

 

 Tại đây, đoàn đã trực tiếp quan sát cây cầu bắc qua sông Bến Hải, một biểu tượng sâu sắc 

của sự chia cắt đất nước trong thời kỳ chiến tranh. Hoạt động này tập trung vào việc cảm 

nhận và suy ngẫm về ý nghĩa lịch sử, những đau thương và khát vọng thống nhất của dân 

tộc mà di tích này gợi lên. Việc đứng trước Cầu Hiền Lương đã mang đến những xúc cảm 

mạnh mẽ và là một trải nghiệm giáo dục sâu sắc cho tất cả các thành viên trong đoàn.  
            Ngày 3: Đoàn thực tế di chuyển từ đến thành phố Huế. Đoàn đã tiến hành tham 

quan khu vực Đại Nội, tập trung quan sát vào các công trình kiến trúc tiêu biểu như Ngọ 

Môn, điện Thái Hòa và Tử Cấm Thành. Quá trình tham quan bao gồm việc quan sát, xem 

xét thông tin về kiến trúc, vật liệu xây dựng và bố cục không gian của các công trình nơi 

đây. Tại đây chúng tôi lắng nghe hướng dẫn viên cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử xây 

dựng Và các sự kiện lịch sử gắn liền với Đại Nội và triều Nguyễn.  

 

 

                                                

Tập thể K64 Văn và K63 Địa tại Đại Nội Huế 

 



          Trong chuyến tham quan Cố đô Huế , đoàn chúng tôi đã ghé thăm Làng Hương Thủy 

Xuân. Tại đây, các bạn sinh viên đã được chiêm ngưỡng khung cảnh đặc sắc của một làng 

nghề truyền thống nổi tiếng. Hoạt động chủ yếu là ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ 

qua ống kính, đặc biệt là vẻ đẹp rực rỡ của vô số bó hương đủ màu sắc được bày biện khắp 

nơi, tạo nên một ấn tượng thị giác độc đáo và thú vị. Chuyến khám phá ngắn này đã mang 

đến cho các bạn sinh viên những trải nghiệm văn hóa đáng nhớ tại một làng nghề thủ công 

truyền thống của Huế.  

 

               

Tập thể K64 Văn tại Làng Hương Thủy Xuân 

  
         Vào buổi chiều cùng ngày, đoàn chúng tôi lại tiếp tục hành trình khám phá Cố đô 

Huế với điểm đến là chùa Thiên Mụ. Tại đây, đoàn đã có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ 

kính và thanh tịnh của ngôi chùa, đặc biệt là hình ảnh tháp Phước Duyên soi bóng xuống 

        
                                                  



dòng sông Hương Giang yên ả. Tiếng chuông chùa ngân vang trong không gian chiều tĩnh 

lặng đã tạo nên một bầu không khí trang nghiêm và thư thái. 

   

      
 

     
 

Tập thể K64 Văn trước Chùa Thiên Mụ 

 

 Đoàn đã cùng nhau dạo bước khám phá các khu vực trong chùa và ghi lại những khoảnh 

khắc chung qua hoạt động chụp ảnh tập thể. Một số thành viên trong đoàn cũng đã thực 

hiện nghi lễ thắp hương, cầu nguyện bình an cho gia đình. Nhìn chung, không gian thanh 

tịnh và trang nghiêm của chùa Thiên Mụ đã mang đến cho các thành viên trong đoàn cảm 

giác thư thái và nhẹ nhàng. Ba giờ chiều, tạm biệt Huế, chúng tôi lên đường đến Đà Nẵng 

– nơi hiện đại và bình yên giao hòa.  

            Ngày 4: Đoàn thực tế di chuyển từ Huế đến thành phố Quảng Nam. Đoàn đã thực 

hiện chuyến tham quan Thánh địa Mỹ Sơn với mục tiêu khảo sát và tìm hiểu sâu sắc về giá 



trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa của di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận này. 

Chuyến đi còn nhằm mục đích nâng cao kiến thức về Vương quốc Champa cổ đại và nghệ 

thuật kiến trúc độc đáo của người Chăm, đồng thời thu thập thông tin và hình ảnh phục vụ 

cho  học tập.  

           Trong thời gian tham quan, đoàn đã tập trung khám phá các cụm tháp chính và phụ 

trong khu vực Thánh địa Mỹ Sơn, bao gồm các nhóm tháp tiêu biểu như B, C, D và A. Quá 

trình này bao gồm việc tỉ mỉ quan sát và ghi nhận những đặc điểm kiến trúc độc đáo, kỹ 

thuật xây dựng tinh xảo và các họa tiết trang trí mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm Pa trên 

bề mặt các công trình tháp cổ kính.  

 

                  
 

Tập thể K64 Văn trước Thánh địa Mỹ Sơn 

 

           Đoàn đã nghe nội dung thuyết minh từ hướng dẫn viên về lịch sử hình thành và phát 

triển qua các giai đoạn khác nhau của Thánh địa Mỹ Sơn. Những chia sẻ về chức năng của 

từng khu vực tháp và những giá trị văn hóa, tôn giáo sâu sắc mà Mỹ Sơn mang lại đã giúp 

các thành viên có cái nhìn toàn diện hơn về di sản này.  

Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn đã chủ động ghi chép những thông tin quan trọng 

và tích cực thu thập tư liệu bằng hình ảnh và video, ghi lại những chi tiết về kiến trúc, điêu 

khắc và không gian tổng thể của Thánh địa.  

       

             
 

Một số hình ảnh Thánh địa Mỹ Sơn 

             Đoàn cũng đã được giới thiệu về lịch sử huy hoàng của Vương quốc Champa, sự 

giao thoa và ảnh hưởng văn hóa từ Ấn Độ, cũng như quá trình phát triển rực rỡ của nghệ 



thuật kiến trúc Chăm Pa qua nhiều thế kỷ. Những thông tin về các vị vua, các vị thần được 

thờ phụng và ý nghĩa sâu xa của các biểu tượng tôn giáo đã làm phong phú thêm sự hiểu 

biết của đoàn.  

            Ngoài ra, đoàn đã dành thời gian quan sát và đánh giá hiện trạng bảo tồn của các 

công trình tháp. Những nỗ lực trùng tu và bảo tồn di sản của các cơ quan chức năng đã 

được ghi nhận.   
 

             
 

Một số hình ảnh về Thánh địa Mỹ Sơn 
 

           Buổi chiều cùng ngày cả đoàn tham quan rừng dừa Bảy Mẫu. Khám phá hệ sinh thái 

độc đáo của rừng dừa nước Bảy Mẫu. Tìm hiểu về lịch sử hình thành và vai trò của rừng 

dừa trong kháng chiến. Trong quá trình tham quan Rừng dừa Bảy Mẫu, đoàn đã tham gia 

vào các hoạt động chính sau. Đi thuyền thúng: Đoàn đã di chuyển bằng thuyền thúng, len 

lỏi qua những rạch dừa xanh mát. Đây là phương tiện di chuyển đặc trưng và mang đến trải 

nghiệm gần gũi với thiên nhiên.  

 

                           
  

Một số hình ảnh về Rừng dừa Bảy Mẫu 

           Nghe giới thiệu về lịch sử và hệ sinh thái: Hướng dẫn viên địa phương đã cung cấp 

thông tin về quá trình hình thành rừng dừa, vai trò của nó trong thời kỳ kháng chiến chống 



Pháp và Mỹ, cũng như các đặc điểm sinh học của cây dừa nước và các loài động thực vật 

tại đây.  

             Xem biểu diễn "quăng chài" và "lắc thúng". Đoàn đã được chứng kiến những màn 

trình diễn kỹ năng truyền thống của người dân địa phương, thể hiện sự khéo léo và gắn bó 

với sông nước.   

            Buổi tối cùng ngày đoàn tham quan phố cổ chúng tôi cùng đi khám phá các con 

phố cổ kính với những ngôi nhà mái ngói rêu phong, những con hẻm nhỏ yên bình và 

những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa Việt - Hoa - Nhật. Các 

điểm đến tiêu biểu bao gồm: Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), Hội quán Phúc Kiến. Đoàn đã tìm 

hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Hội An, từ một làng chài nhỏ bé trở thành một 

thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ 17-18. Các thông tin về các hoạt động giao thương, 

sự ảnh hưởng của các nền văn hóa khác nhau và sự suy tàn của thương cảng cũng được ghi 

nhận.  

 

        
 

Ảnh Hội An 

  

            Ngày 5: Đoàn thực tế di chuyển từ Quảng Nam đến Đà Nẵng. Các bạn sinh viên 

trong đoàn đã có một hành trình đáng nhớ đến Bà Nà Hills, một điểm đến mang vẻ đẹp 

lãng mạn như chốn bồng lai tiên cảnh. Chuyến đi bắt đầu bằng hành trình cáp treo đầy thú 

vị, nơi các bạn được chiêm ngưỡng sự thay đổi kỳ diệu của cảnh vật từ những cánh rừng 

xanh mướt ở chân núi dần chuyển sang khung cảnh mờ ảo của những đỉnh núi cao phủ 

sương. Khi đặt chân lên đỉnh Bà Nà, không khí lạnh lẽo bao trùm, những làn mây mù dày 

đặc tạo nên một không gian huyền ảo, khác biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt bên dưới. Tại 

đây, cả đoàn đã cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp, tận hưởng sự bình yên 

giữa núi rừng bao la. Đặc biệt, Cầu Vàng nổi tiếng với kiến trúc độc đáo đã trở thành điểm 

chụp ảnh không thể bỏ qua. Tiếp theo, các bạn sinh viên khám phá Làng Pháp cổ kính, 

đắm mình trong không gian kiến trúc châu Âu xưa và tận hưởng cái se lạnh dễ chịu như 

những ngày đầu thu. Sau đó, cả đoàn đã có những giây phút vui vẻ và thư giãn tại khu vui 



chơi giải trí Fantasy Park, cảm giác như lạc vào một thế giới vừa thực vừa mơ. Bữa trưa 

tại Bà Nà Hills là một trải nghiệm ẩm thực phong phú với buffet đa dạng các món đặc sản 

miền Trung và hương vị Á - Âu hấp dẫn. Buổi chiều, đoàn cùng nhau dạo chơi trên cao 

nguyên Bà Nà, nơi không khí trong lành và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mở ra trước mắt. 

Những công trình kiến trúc độc đáo, những ngôi chùa nhỏ ẩn mình giữa núi non và những 

cây cầu uốn lượn giữa mây trời đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền bí và thơ mộng, 

khép lại một ngày khám phá đầy ấn tượng tại Bà Nà Hills.  
 

 
          

               
 

Một số hình ảnh về Bàn Nà Hill 

 



          Ngày thứ 6 của hành trình, đoàn chúng tôi đã đến khám phá bán đảo Sơn Trà khi 

sương sớm còn vương trên những tán lá xanh. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ cùng bầu trời 

trong vắt đã tạo nên một khung cảnh thanh bình, chào đón chúng tôi. Điểm đến đầu tiên là 

chùa Linh Ứng, nơi mọi người thành tâm dâng hương cầu an, đồng thời không khỏi trầm 

trồ trước vẻ uy nghiêm của tượng Phật Bà Quan Âm sừng sững giữa nền trời và biển cả 

bao la. Từ vị trí của chùa, tầm mắt mở ra một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, tựa như 

một bức tranh sơn thủy hữu tình được họa nên từ trái tim, khiến mỗi thành viên trong đoàn 

đều cảm thấy thư thái và choáng ngợp trước vẻ đẹp của Đà Nẵng nhìn từ trên cao. 

  

            Buổi trưa ở Huế cả đã có dịp ghé thăm Quốc Học Huế, một ngôi trường mang đậm 

dấu ấn lịch sử và văn hóa. Ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi chiều tà khẽ rải lên những tán 

cây cổ thụ trong khuôn viên trường, đổ bóng xuống sân trường nhuốm màu thời gian, tạo 

nên một không gian tĩnh lặng và trầm mặc. Chiếc cổng trường màu đỏ thắm nổi bật giữa 

hàng phượng vĩ đang khẽ đung đưa trong gió, gợi nhớ về bao thế hệ học trò đã từng bước 

chân qua đây. Các bạn sinh viên chậm rãi đi dọc theo những hành lang gạch cũ, cảm nhận 

như đang lạc vào một miền ký ức xưa, nơi những trang vở học trò, tiếng trống trường thân 

thương và cả những mối tình đầu trong sáng dường như vẫn còn vương vấn đâu đó. Có 

những bạn trong đoàn lặng lẽ đứng nhìn xa xăm, ánh mắt đượm buồn và mơ màng, như 

đang trở về với những năm tháng áo trắng tinh khôi, một nỗi nhớ man mác, không thể gọi 

thành tên nhưng lại âm thầm trào dâng trong lòng. Huế đã đón chào các bạn bằng chính vẻ 

đẹp cổ kính, dịu dàng và sâu lắng của mình, một thứ vẻ đẹp không hề phô trương, ồn ào 

nhưng lại có sức mạnh lay động sâu sắc trái tim của mỗi người.  
 

          

Tượng Phật Bà Quan Âm 

  



 

    

Quốc Học Huế  
  

            Đoàn chúng tôi đã có một hành trình đầy ấn tượng khi cùng nhau chinh phục 

đèo Hải Vân. Con đèo hiện ra với vẻ đẹp hùng vĩ, uốn lượn giữa núi non và biển cả, mở 

ra những khung cảnh ngoạn mục trên suốt hành trình. Từ trên đỉnh đèo, chúng tôi đã 

được chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Nẵng và Huế, thu vào tầm mắt những bãi biển cát 

trắng trải dài, những ngọn núi xanh thẳm và cả những đám mây lững lờ trôi. Không khí 

trong lành và mát mẻ trên đỉnh đèo đã xua tan mọi mệt mỏi, thay vào đó là sự choáng 

ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Chúng tôi đã dừng chân tại nhiều điểm dừng 

chân trên đèo để cùng nhau chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến 

đi. Hành trình khám phá đèo Hải Vân không chỉ mang đến cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp 

thiên nhiên hùng vĩ mà còn là dịp để chúng tôi thêm gắn kết và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp 

của đất nước.  

 

 

 

 

 



 
 

Đèo Hải Vân  

  
          Ngày 7: Đoàn đã có mặt tại Ngã Ba Đồng Lộc để cùng thăm viếng, dâng hương lên 

các vị anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh bảo vệ cho quê hương đất nước. Đây cũng là 

nơi 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (thuộc Đại đội 2, Tổng đội Thanh niên 

xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã hi sinh vào ngày 24/7/1968 trong lúc đang làm nhiệm vụ 

khi tuổi đời còn rất trẻ, hiến dâng thanh xuân cho sự nghiệp dành lại độc lập dân tộc.  
 

 
 

Tập thể K64 Văn cùng K63 Địa tại nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc 

 



 
 

Tập thể K64 Văn cùng K63 Địa trước tượng đài chiến thắng Ngã Ba Đồng Lộc 
 

          Sau hành trình khám phá miền Trung, đoàn chúng tôi đã đến với một địa điểm thiêng 

liêng và xúc động - quê Bác, làng Sen. Giữa những hàng cau xanh thẳng tắp, vươn cao như 

biểu tượng của sự kiên cường, và những mái nhà tranh đơn sơ, mộc mạc, chúng tôi lắng 

nghe những lời thuyết minh đầy cảm xúc về cuộc đời và nhân cách cao đẹp của vị lãnh tụ 

vĩ đại của dân tộc. Mỗi người trong đoàn đều lặng người, xúc động khi được tận mắt chứng 

kiến từng kỷ vật giản dị, từng dấu vết còn lưu giữ những ký ức về tuổi thơ của Bác. Trong 

không gian trang nghiêm và bình dị ấy, mọi người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc 

đáng nhớ bằng những bức ảnh lưu niệm, và không ít người đã chọn mua những món quà 

nhỏ mang đậm hồn quê như gói lạc rang thơm bùi, những cánh chè xanh mộc mạc, hay 

những chùm sen khô dịu dàng, như muốn mang theo một phần ký ức thiêng liêng về quê 

hương của Người.  

 

 



Cả đoàn lắng nghe hướng dẫn viên về quê Bác 

  
 

Ảnh tập thể K64 Văn và K64 Địa trước quê ngoại của Bác 
 

             Sau khi thăm quê Bác Đoàn di chuyển về Nghệ An, biển Cửa Lò đã dịu dàng đón 

đoàn chúng tôi lần cuối bằng những con sóng lăn tăn hiền hòa, tựa như một lời tiễn biệt 

nhẹ nhàng, ân cần của miền Trung thân thương. Một chút nghẹn ngào dâng lên trong lòng 

khi chúng tôi nhìn biển lần cuối, vẫn là màu xanh quen thuộc, vẫn mang vị mặn mòi đặc 

trưng và chứa đựng bao nhiêu là cảm xúc lưu luyến, khó rời.  

            Ngày cuối cùng – 10/4 – cả đoàn khởi hành lúc bình minh, quay về Sơn La. Hành 

trình đã kết thúc, nhưng lòng người còn ngổn ngang cảm xúc.  

Tám ngày không dài, nhưng đủ để khắc vào tim mỗi người một miền thương nhớ. 

Có những khoảnh khắc sẽ mờ dần theo năm tháng, nhưng có những rung động sẽ còn ở lại 

mãi – như một cơn gió lướt qua miền ký ức, chạm khẽ rồi hóa thành thơ.  
Đoàn thực tế chuyên môn xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Ban Giám hiệu 

Trường Đại học Tây Bắc; Ban Chủ nhiệm Khoa Khoa học Xã hội; các giảng viên bộ môn 

Ngữ Văn đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn có một hoạt động thực tế vô cùng ý nghĩa và 

thiết thực.   

                                                        Người viết báo cáo   

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Thuý 

  

  

                                                     

 


