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 Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 

25/4/2024 tại phòng 504A, Khoa Khoa học Xã hội đã tổ chức seminar "Thời điểm kết thúc cuộc 

tiến công thứ hai trong chiến dịch Điện Biên Phủ" với báo cáo viên là TS. Bùi Mạnh Thắng. 

 Tại buổi seminar, các cán bộ giảng viên, sinh viên đã được xem lại những thước phim tư 

liệu quý giá về chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ năm 1954 để một lần nữa thấy rõ tầm vóc và 

sức mạnh của chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực 

dân Pháp trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám; giải 

phóng miền Bắc, tạo cơ sở vững chắc để tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

 Trọng tâm của seminar, TS. Bùi Mạnh Thắng đã làm rõ về thời điểm kết thúc đợt tiến công 

thứ hai của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong bối cảnh còn một số nguồn tài liệu chưa thống nhất: 

sách giáo khoa "Kết nối tri thức và cuộc sống" lựa chọn ngày 26/04/2024 là ngày kết thúc đợt tiến 

công thứ 2, trong khi hai cuốn sách giáo khoa khác là "Cánh Diều" và "Chân Trời Sáng Tạo" chưa 

đưa ra một mốc thời gian cụ thể. 

 TS. Bùi Mạnh Thắng khẳng định không thể kết thúc đợt tiến công thứ hai trong chiến dịch 

điện biên phủ vào ngày 26.4.1954 bởi những lí do sau: 

1. Cuối tháng 4/1954, nhiệm vụ của đợt tiến công thứ hai chưa hoàn thành, cuộc chiến 

vẫn đang diễn ra quyết liệt: Một số mục tiêu chủ yếu chưa giải quyết được. Chiến sự ở 

một vài vị trí còn diễn ra quyết liệt; đặc biệt, A1 và C1.Trận địa bao vây của ta đã tiến 

sát khu trung tâm của địch; thậm chí ở một vài cứ điểm, ta chỉ cách địch 10 - 15m. Cuối 

tháng 4/1954, quân ta ngày càng dồn địch vào tình thế mà sau này chúng phải thừa 

nhận là “không thể chịu đựng nổi”. Từ ngày 27/4/1954 đến ngày 30/4/1954: chiến sự 

vẫn diễn ra liên tục. Thực tế này đã được những nhân chứng trực tiếp tham gia Chiến 

dịch ghi lại.  

2. Cuối tháng 4/1954, những nhân tố khách quan đặt ra yêu cầu phải tranh thủ thời gian: 

Tình thế hết sức khó khăn, khốn đốn của quân viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ;  

Những tính toán của Bộ Chỉ huy quân viễn chinh Pháp và lực lượng chiếm đóng tại 

Điện Biên Phủ; Mùa mưa năm 1954 tới sớm đã gây cho ta nhiều khó khăn, nhất là công 

tác chuẩn bị hậu cần; Thông tin về Hội nghị Giơnevơ chuẩn bị được tổ chức để quyết 

định giải pháp cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương.  

3. Chủ trương của Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch: tranh thủ thời gian, liên tục tiến 

công: Tính chất của Đợt 2 đòi hỏi quyết tâm cao độ của tất cả các lực lượng trên toàn 

Mặt trận; Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 19/4/1954 đặt ra yêu cầu: “tích cực tranh 

thủ thời gian”. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhiều lần nhấn mạnh: “Kéo dài lúc này 

lại tức là không biết nắm thời cơ, kéo dài thì tình hình dễ trở nên phức tạp”; Ngày 

22/4/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Thư động viên đẩy mạnh cuộc thi đua đánh 

tỉa quân địch tại Mặt trận Điện Biên Phủ, việc “Tranh thủ thời gian”, “chiến đấu liên 

tục” trở thành yêu cầu đối với cán bộ, chiến sĩ trên toàn mặt trận.  

4. Quá trình chuẩn bị cho đợt tiến công thứ ba: Với đặc điểm của Đợt 2, công tác chuẩn 

bị cho Đợt 3 đã được triển khai đồng thời với nhiệm vụ chiến đấu; Ngay trong Đợt 2, 

Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã ban hành mệnh lệnh chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đợt 3. 

Từ ngày 27/4 đến 29/4/1954, Hội nghị các Bí thư Đại đoàn ủy và cán bộ phụ trách các 



Tổng cục tại mặt trận; Quá trình siết chặt vòng vây trong Đợt 2 cũng là quá trình triển 

khai công tác chuẩn bị cho Đợt 3 vào tập đoàn cứ điểm;  Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

cũng đã khẳng định rõ: “Trong một số sách của ta viết về Điện Biên Phủ, khoảng thời 

gian từ sau cuộc tiến công khu đông tới hết tháng Tư thường được coi là bước chuẩn 

bị cho đợt tiến công cuối cùng. Thực ra, đây là một đợt chiến đấu tiếp nối rất quan 

trọng, với nhiều sáng tạo, nhằm hoàn tất những nhiệm vụ đã đề ra cho đợt tiến công 

thứ hai, có tính quyết định đối với vận mệnh của quân địch ở Điện Biên Phủ”. 

 Kết thúc seminar, TS. Bùi Mạnh Thắng kết luận: Thực tế: đã không có một mệnh lệnh “kết 

thúc tiến công” nào của Bộ Chỉ huy Chiến dịch trong Đợt 2. Những lý do trình bày trong seminar  

góp phần khẳng định tính chất “liên tục” của Đợt 2 cho đến trước Đợt 3, không có một ranh giới 

thời gian tách biệt giữa Đợt 2 và Đợt 3, dù là bằng mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, hay trên 

thực tế chiến trường. Có thể khẳng định, Đợt 2 kéo dài cho tới trước khi Đợt 3 của Chiến dịch bắt 

đầu. Đồng nghĩa với việc không thể kết thúc Đợt 2 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 

26/4/1954. 

 Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một 

trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 

chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt 

làm thay đổi cục diện chiến tranh trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến 

tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chính vì vậy, việc làm rõ thời điểm kết thúc đợt tiến công 

thứ hai trong chiến dịch Điện Biên Phủ là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần mang 

lại nhận thức đúng đắn về lịch sử. 

 

Hình 1: Thông tin về buổi seminar 



 

Hình 2: Báo cáo viên Bùi Mạnh Thắng báo cáo nội dung chủ đề buổi seminar 

 

Hình 2: Báo cáo viên Bùi Mạnh Thắng kết luận buổi seminar 



 

Hình 2: Các đại biểu và sinh viên tham dự 

 

 

Hình 3: Đại biểu và sinh viên tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên 


